





Relicten uit de
Zonnebeke Church Dugout.

Wereldoorlog was verlaten nagenoeg permanent onder water.

Dat zorgde ervoor dat het hout niet al te sterk werd aangetast.

In 2017 wordt de Zonnebeke Church Dugout naar aanleiding
van ‘100 jaar Slag bij Passendale’ uitzonderlijk geopend
voor het publiek. Dit unieke project van het Passchendaele
Museum en de gemeente Zonnebeke is gerealiseerd met
steun van de Vlaamse Regering, het Agentschap Onroerend
Erfgoed en het intergemeentelijk samenwerkingsverband
CO7. Voorafgaand aan de openstelling gebeurde een
uitgebreid onderzoek waarbij het complex volledig in 3D

in kaart is gebracht. Ook werd een zijgang verlengd met

een nieuwe uitgang zodat bezoekers door de volledige
hoofdgalerij kunnen wandelen. Na 10 november 2017 ging

het gangenstelsel voorgoed dicht.

GEINSPIREERD, MAAR GEEN KOPIE

De dug-out in het Passchendaele Museum is geinspireerd

op de nabijgelegen Zonnebeke Church Dugout maar is

zeker geen kopie. Zo is de centrale gang veel smaller dan het
origineel wegens de beperkte breedte van de keldergang in het
kasteel. Bovendien is in het verlengde van de reconstructie,
een toevoeging uit 2013, een compleet ander type met beton
en golfplaten geintegreerd.

Wat wel gelijkenissen toont, zijn bepaalde bouwmethodieken
en de positionering van zijvertrekken. In de gereconstrueerde
dug-out zijn ze ingericht als slaapplaatsen, een eetruimte,

officierskamer, atelier en een verbandpost. Verbandposten

vind je overigens niet in elke dug-out. Vaak zijn het niet
meer dan geimproviseerde Main- en Advanced Dressing
Stationswaar gewonden de eerste zorgen toegediend krijgen.
Zwaargewonden worden vandaar meestal overgebracht naar
een Casualty Clearing Statiamar achter het front, voor de

verdere zorgen.

Verder in de reconstructie zijn nog een pompkamertje,
latrines en een keuken te zien. De waterpomp in het
pompkamertje is het kloppende hart van de dug-out.

Ze moet elke minuut van de dag werken, anders kan de
constructie in enkele uren tijd onderlopen door opstijgend
grondwater. In de latrine staan emmers, omdat door de
diepte geen beerputten werden gegraven en de uitwerpselen
naar buiten werden gedragen. De keuken is erg belangrijk.
Warm eten is een goed middel om het moraal van de
troepen op te krikken. Het wordt normaal klaargemaakt
ver achter de frontlinie, maar als het transport te moeilijk
wordt, installeert men af en toe dichter bij het front een
veldkeuken. Er is geen enkele aanwijzing dat zich in de
Zonnebeke Church Dugout een keuken of enig andere

invulling zoals in het museum bevond.

Wat wel direct verwijst naar het nabijgelegen origineel zijn
de vondsten uit de Zonnebeke Church Dugout die je voor het
betreden van de reconstructie kan bewonderen: een schop,
een paar lieslaarzen en een hamer. Ze zijn bewaard gebleven
omdat ze door het grondwater decennia lang afgesloten
bleven van zuurstof. Het zijn tastbare relicten van een unieke

oorlogssite in de nabije omgeving.
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HET FAVORIETE PLEKJE VAN ...

LIEVE BERTIER
BALIEMEDEWERKSTER
IN' HET PASSCHENDAELE MUSEUM

Deze morgen werd ik wat overvallen met de vraag wat mijn
“favoriete plekje” is.....

Ik zat toen aan de balie en dacht eigenlijk direct: “dit hier is
mijn favoriete plekje! Dit is wat ik graag doe, waar ik graag
ben.”

Nog iedere morgen vind ik het een privilege om in zo'n
mooie omgeving te mogen werken! ledere dag zie ik hier
zoveel mensen de revue passeren: niet in het minst de
collega’s, maar ook de publieksbegeleiders, de gidsen,

families, schoolkinderen, heel wat buitenlandse bezoekers...

De bezoekers beginnen hun tocht met een open mind,
heel vaak met het idee “één van de vele oorlogsmusea”

te zien, maar eindigen vaak heel ontroerd, verrast en zelfs
aangedaan. Het is dan ook niet voor niets dat we dagelijks
horen dat we “zo’n prachtig museum” hebben! En daar ben
ik verdomd trots op!
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Wanneer ik tijdens het weekend werk en de zondagmorgen
als eerste hier aan kom, vind ik het zo rustgevend het
museum te openen. Je weet dat er een drukke dag aankomt
en net dan geniet ik nog eventjes van de rust en het unieke
karakter van het kasteel.

Met de oorlog in Oekraine is ons museum helaas opnieuw
actueler. Het raakt me telkens wanneer ik tieners na hun
bezoek onder elkaar bezig hoor over hoe Oekraine hen
bezig houdt en het hen ook wel raakt. Het verhaal dat wij
brengen over de slag van Passendale leek een “ver van ons
bed show”, maar is het helaas niet!

Toch blijf ik geloven in de goedheid van de mens en
probeer ik via een vriendelijk woord, een blijk van
herkenning, enthousiast wat informatie mee te geven, mijn
steentje te kunnen bijdragen aan een betere wereld en dat
kan ik doen aan de balie! Noem het naiviteit of ijdele hoop,
maar het blijft mijn levensmotto!
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Zeer sterk onder de indruk!

Dit museum is een absolute aanrader!
Helder en overzichtelijk, topcollectie,
indrukwekkende dug-outs en loopgravern.

Hier voelden we zeer sterk hoe het leven
in 14-18 in de Westhoek was, zowel voor
de soldaten als voor burgers.

We waren onder de indruk!

45grietv op Tripadvisor — juli 2022
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Joris Vandecasteele, Steven Vandenbussche, Koenraad Verbrugghe
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Heb jij een mooie foto over WO |
in Groot-Zonnebeke? Plaats je
foto op Facebook met hashtag
#passchendaelemagazine.
Wie weet pronkt jouw foto dan
binnenkort op deze pagina.
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Tyne Cot Cemetery
Laurens Charlet

Black Watch
Eric Compernolle

Zandvoorde bunker
Michiel Hendrickx

Tyne Cot Cemetery uit de lucht
Gregory Verfaillie




