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De laatste getuige 

 

Onderstaande tekst is afgeleid uit ‘Passendale 1917 – 

Landschap in Oorlog, uitgegeven in 2017 in samenwerking 

met Lannoo. Het boek benadert de Groote Oorlog en de 

Slag bij Passendale vanuit een unieke invalshoek. De 

focus ligt op de wisselwerking tussen oorlog en landschap 

en de vernielingen van 1917, wat een cruciale invloed had 

op verschillende aspecten van oorlogsvoering. Verder 

geeft het een goed overzicht op de Slag bij Passendale en 

vier jaar oorlogsvoering in de omgeving van Ieper. Het 

boek is verkrijgbaar in ons museum. 

 

Vandaag vormen de begraafplaatsen en gedenktekens componenten in het 

landschap die ons herinneren aan de tragedie van de Eerste Wereldoorlog.1 De 

herdenkingsplaatsen bezoeken en het landschap bezichtigen waar deze tragedie zich 

afspeelde, is voor velen een manier om met het verleden om te gaan. Het landschap 

treedt hierdoor op als belangrijke drager voor herdenking en herinnering, vanaf het 

einde van de oorlog tot op vandaag. 

 

De beweegredenen voor een bezoek zijn divers. Enerzijds trekken de voormalige 

slagvelden reizigers die geen binding hebben met het gebied, een fenomeen dat reeds 

kort na de oorlog opgang maakt met de ontwikkeling van het zogenaamde dark 

tourism. Aanvankelijk vergapen bezoekers zich nog via nauwelijks berijdbare wegen 

aan het verwoeste landschap. Geleidelijk aan wordt de stroom van toeristen 

georganiseerd door reisbureaus, met tourbussen. Naarmate de wederopbouw vordert, 

zal het aantal ramptoeristen afnemen, al zal de regio onafgebroken bezoekers 

trekken, niet het minst sinds de herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog recent weer 

volop in de aandacht zijn gekomen. Samen met het landschap is het diverse 

oorlogserfgoed vandaag een belangrijke trekpleister voor toeristen. 

 

Anderzijds is een bezoek aan de regio voor velen een hoogstpersoonlijke ervaring. 

Familieleden van gesneuvelden bezoeken de plaats waar hun dierbare stierf of 

verdween. Ze brengen er een laatste groet op de begraafplaatsen of monumenten om 

het verlies een plaats te geven. Na de oorlog maken enkele sociaal-maatschappelijke 
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organisaties het mogelijk de overtocht te maken, zoals het British Legion, dat voor 

nabestaanden speciale pilgrimages organiseert.2 In de jaren 1920 reizen 

tienduizenden naar Ieper. Het gaat meestal om vrouwen, soms vergezeld door een 

man, een vader of een zoon, maar vaker een moeder, zus of dochter, omdat hun 

echtgenoot, zoon of vader niet meer is teruggekeerd. Een bekend persoon die op 

pilgrimage zou gaan, is de Britse koning George V, die in mei 1922 een bezoek brengt 

aan de voormalige slagvelden van het westelijk front. In de Westhoek bezoekt de 

koning naast Ieper ook Tyne Cot Cemetery, waar hij hulde brengt aan verschillende 

gesneuvelden. De pas aangelegde begraafplaats laat bij hem een diepe indruk na.3 

 

Lange tijd is ook voor zij die er vochten het aanschouwen van het vroegere slagveld 

een manier om met het verleden om te gaan. Duizenden gaan op zoek naar de plek 

waar ze de dood in de ogen hebben gekeken en vaak zelf vrienden of familie hebben 

verloren. Hoe persoonlijk deze ervaring voor alle veteranen is wordt treffend 

samengevat door de broers Ziese, die reeds in 1930 het belang van het landschap als 

‘onzichtbaar monument’ aanhalen: 

 

‘Allen gingen ze naar huis, weg van het vernielde land dat eenzaam en verdord 

achterbleef: dood land. Tegenwoordig lijkt het of niemand hier tijdens de 

dagelijkse drukte nog aan denkt. En toch ervaren alle mannen op eenzame 

momenten weemoed. In de wonden, door de oorlog in hun ziel geslagen, voelen 

ze de pijnlijke herinnering, de herinnering aan het dode land. Voor de ene is het 

een steile helling, voor de andere een dorpsrand en voor de derde een kruispunt 

of hoogte. Kleine lapjes grond zijn het, soms niet meer dan enkele vierkante 

meter – maar in de gedachten van deze mannen heilige grond. Heilig, omdat 

men er in een afgrond van ellende keek die een burger slechts eens in zijn leven 

aanschouwt – een herinnering die men meeneemt op zijn sterfbed. Zo heeft elk 

van de miljoenen veteranen in het grote, weidse landschap een plek die hem 

zo nauw aan het hart ligt als het graf van zijn moeder. […] Voor de soldaten is 

dat stukje grond van het slagveld een stil heiligdom.’4 

 

Vandaag zijn alle veteranen van de Eerste Wereldoorlog overleden, maar 

afstammelingen bezoeken nog steeds de plaatsen waar hun familielid ooit gevochten 

heeft of sneuvelde. Naast de begraafplaatsen en monumenten hebben voor hen vaak 

ook minder bekende sites een grote emotionele waarde. Vooral wanneer een 
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gesneuvelde geen geïdentificeerd graf heeft, is het vaak heel belangrijk zo exact 

mogelijk te bepalen waar iemand sneuvelde of vermoedelijk werd begraven, zodat 

men die plek kan bezoeken. 

 

Er zijn verschillende manieren om dergelijke locaties te bepalen. 

Regimentsgeschiedenissen en oorlogsdagboeken zijn een uiterst waardevolle bron. 

Soms is voor een gesneuvelde van de Commonwealth met een bekend graf ook een 

burial return sheet voorhanden. De coördinaten op dit document tonen exact aan waar 

een gesneuvelde tijdens de oorlog oorspronkelijk werd begraven. Dit geeft meer 

inzicht in hoe iemand om het leven is gekomen en stelt ons in staat om aan de hand 

van loopgravenkaarten en moderne digitale toepassingen deze positie in het 

hedendaagse landschap te markeren. Een project dat nabestaanden hierbij helpt, 

vormen de Passchendaele Archives. Met dit project wil het Memorial Museum 

Passchendaele 1917 een gezicht geven aan en het verhaal vertellen achter de namen 

op begraafplaatsen en monumenten. Niet alleen ontbrekende gegevens worden 

aangevuld, ook de herinnering aan een gesneuveld familielid wordt levendig 

gehouden. 

 

Het hedendaagse landschap bij Ieper is door deze talrijke verhalen doordrenkt van 

herinnering en betekenis. Het is een integraal onderdeel van de identiteit van de 

landen die er ooit streden.5 Terwijl het talrijke archiefmateriaal en de getuigenissen in 

brieven, memoires en opnames het verhaal van de ene generatie aan de andere 

doorgeven, kan hiernaast het landschap worden gezien als belangrijke getuige van 

het oorlogsverleden. Het is een betekenisvol aspect dat het verhaal vervolledigt. 

Nu de laatste overlevenden zijn verdwenen en de Eerste Wereldoorlog hierdoor 

geschiedenis is geworden, wordt het landschap meer dan ooit gezien als laatste 

getuige. We kunnen het als materiële en emotionele getuige oproepen om 

beschrijvingen van weleer te begrijpen.6 Het hedendaagse landschap bevat niet 

alleen verwijzingen die ons herinneren aan de Eerste Wereldoorlog. Het helpt ons de 

vele drama’s te verklaren die zich hier tijdens vier jaar oorlog afspeelden. 
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